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THẮP SÁNG NIỀM HY VỌNG 

Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh 

đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn 

trước!” (Ga 5,14) 

Suy niệm: Dọc theo năm hành lang bên bờ hồ Bết-da-tha, những 

người đau ốm đủ mọi chứng bệnh nằm la liệt chờ xuống nước trước 

tiên mỗi khi nước động để được chữa lành. “Có một người đau ốm” 

tuy không bị bại liệt, nhưng anh ta nằm đó đã 38 năm rồi. Dường như 

anh bị mọi người bỏ rơi, không có ai giúp đưa anh xuống hồ, mà chính 

anh cũng không có phương thế nào để tự cứu lấy mình. Thế là anh 

cam chịu nằm đó trong vô vọng. May thay, Đức Giê-su nhìn thấy anh 

và Ngài đã chữa lành anh. Nhưng sau đó Chúa gặp lại và nhắc nhở 

anh kèm theo lời cảnh báo đáng sợ: “Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải 

khốn hơn trước!” 

Mời Bạn: Lời nhắc nhở của Chúa tiết lộ cho chúng ta nhiều điều đáng 

lưu ý. Trước hết căn bệnh của anh hẳn là có nguồn gốc từ tội lỗi. Tình 

trạng ở lì trong tội lâu ngày khiến người ta mất niềm hy vọng, và do 

đó không muốn đứng lên, chừa bỏ tội lỗi nữa. Chúa nói “Đừng phạm 

tội nữa!” là Ngài muốn chữa tận căn, không chỉ bệnh tật thể xác mà 

còn chữa lành tâm hồn. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để ta hối cải. 

Mệnh lệnh của Chúa “Hãy trỗi dậy vác chõng mà đi!” nói lên lời mời 

gọi cộng tác với ơn Chúa để hoán cải, quyết tâm làm lại một khởi đầu 

mới. 

Sống Lời Chúa: Đi thăm hỏi một người già hay một người ốm đau, 

nhất là người anh em nguội lạnh. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chữa lành sự tê liệt trong tâm hồn chúng 

con. Và xin giúp chúng con quan tâm giúp thắp lên niềm hy vọng cho 

những anh chị em đang phải buồn sầu thất vọng. Amen. 


