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Lc 2,36-40 

  

ĐỂ CÓ THỂ NÓI VỀ HÀI NHI 

            Cũng vào lúc ấy, bà [Anna] tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và 

nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa 

cứu chuộc Giêrusalem. (Lc 2,38) 

  

            Suy niệm: “Một Hài Nhi sinh hạ cho chúng ta, một trẻ thơ ban tặng 

cho chúng ta” (Is 9,5). Đấng Cứu Thế được các ngôn sứ loan báo, là món 

quà tặng quý báu nhất Thiên Chúa ban cho loài người, thế nhưng khi Ngài 

sinh ra làm người, Ngài lại bị từ chối ngay tại sinh quán của mình. Trái lại, 

như một hạt cát không được nhận biết giữa sa mạc thế giới, Chúa Hài Nhi 

lại được nhận biết và được nói đến bởi những người đơn sơ nghèo hèn, trong 

đó là một goá phụ, một “nữ ngôn sứ”, bà Anna. Bà đã chọn sống một lối 

sống “không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ 

phượng Thiên Chúa” (Lc 2,37). Phải chăng đó chính là những phẩm chất 

cần để có thể gặp gỡ, nhận biết, và để có thể “nói về Hài Nhi” cho anh chị 

em mình? 

  

            Mời Bạn: Ta không thể tìm gặp Chúa trong sự ồn ào náo động của 

những lo toan vật chất hay những đam mê trần tục, mà chỉ trong kinh nguyện 

hằng ngày, trong cuộc sống bình dị đơn sơ, để trong việc chu toàn những 

công việc bổn phận tầm thường hằng ngày, như hạt giống lớn dần, như nắm 

men từ từ làm dậy cả khối bột. Từ đó ta mới có thể nói về Hài Nhi một cách 

thuyết phục bằng chứng từ của cuộc sống. 

  

            Sống Lời Chúa: Trung thành thực hiện những việc thờ phượng Chúa 

tại gia đình cũng như với cộng đoàn. 

  

            Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Nhi, “vì loài người chúng con và để cứu 

rỗi chúng con, Chúa đã từ trời xuống thế.” Xin cho chúng con sẵn sàng làm 

mọi việc vì Chúa và để cứu rỗi các linh hồn. 
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