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Lc 19,1-10 

19:1 Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 

19:2 Và kìa, có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là 

người giàu có. 

19:3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng 

thì đông, mà ông ta lại lùn. 

19:4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người 

sắp đi qua đó. 

19:5 Khi Đức Giêsu tới chỗi ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Dakêu, 

xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" 

19:6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 

19:7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào 

trọ!" 

19:8 Còn ông Dakêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, này đây phân nửa 

tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền 

gấp bốn". 

19:9 Đức Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người 

này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. 

19:10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất".  

 

DA-KÊU, LÙN MÀ CAO 

“Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.” (Lc 19,6) 

 

Suy niệm: Ông Da-kêu: Tiền bạc, thế lực, ông không thiếu. Nhưng ông lại thiếu thước. 

Với tầm thước đó, ông càng trở nên trò đàm tiếu khi ông vắt vẻo trên cành cây sung 

trước mắt mọi người. Hẳn ông là người hâm mộ Đức Giê-su, nên, mặc kệ tất cả, ông 

vẫn ở trên đó, chờ đợi Ngài đi ngang qua. Chỉ để được nhìn thấy ngài, dù chỉ là trong 

thoáng chốc. Thế nhưng từ lúc ông leo lên cây sung, ông đã lên tới một tầm cao hơn 

hẳn mọi người. Nhờ đó ông có một tầm nhìn xa hơn, rộng hơn. Ông có thể được nhìn 

thấy Đức Giê-su. Vậy mà chưa kịp nói gì hay làm gì thì Đức Giê-su đã đứng dưới gốc 

cây gọi ông xuống. Ông “tụt” xuống cách mau lẹ. Và khi nghe Đức Giê-su ngỏ lời ở 

lại nhà ông, ông đã thưa với Chúa: Một nửa tài sản, ông chia cho người nghèo; và nếu 

có làm thiệt hại của ai cái gì, ông sẽ đền gấp bốn. Tuy ông vẫn thấp lùn về thể lý, nhưng 

ông đã cao hơn vạn người. Cao hơn từ lúc ông biết “đón đầu” Đức Giê-su; cao hơn từ 

lúc ông ý thức chia sẻ cho người nghèo; cao hơn vì ý thức được Thiên Chúa thực sự 

đang ngự trong ngôi nhà của ông, trong tâm hồn ông. 

Mời Bạn: Có bao giờ bạn mặc cảm tự ti vì mình có chiều cao khiêm tốn? Vì nước da 

không trắng như bạn bè? Vì không giỏi giang như người khác hoặc yếu kém về điều gì 

đó? Vì sao bạn không để Chúa Giêsu đi vào nhà bạn như Da-kêu? Có Chúa, bạn xoá 

bỏ được mọi mặc cảm tự ti mà chỉ ngập tràn yêu và thương. 

Sống Lời Chúa: Hãy đến với Chúa và đi ra phục vụ tha nhân bằng chính những khả 

năng mà Chúa ban cho bạn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn tìm ra lối đi tìm gặp Chúa trong cuộc 

sống hàng ngày. Amen. 


