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Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, TSHT          

 

Mt 13,36-43 
13:36 Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa 
rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". 
13:37 Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 
13:38 Ruông là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác 
Thần. 
13:39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỵ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên 
thần. 
13:40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế 
cũng sẽ xảy ra như vậy. 
13:41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù 
gương xấu và mọi kẻ làm điều ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 
13:42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 
13:43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai 
có tai thì nghe. 

 

HỌC THEO CHÚA KHOAN DUNG, NHẪN NẠI 

Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và 

thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con 

nghe.” (Mt 13,36) 

 

Suy niệm: Qua dụ ngôn cỏ lùng, Chúa Giê-su mạc khải Thiên Chúa là Đấng nhân 

từ, giàu lòng thương xót, “chậm bất bình và hết sức khoan dung.” Ngài không 

chỉ trì hoãn đến ngày tận thế mới “nhổ cỏ lùng” trừng phạt kẻ tội lỗi. Ngài “đợi 

cho đến mùa gặt” để con người có thời gian hoán cải, biến đổi từ cỏ lùng trở thành 

lúa tốt. Trong khi đó, phải chăng vì kiếp người quá vắn vỏi, con người không có 

đủ kiên nhẫn với nhau, luôn tìm cách bới ra khuyết điểm của nhau để loại trừ 

nhau, tiêu diệt nhau. Thật trớ trêu! 

 

Mời Bạn: Thiên Chúa rất mực công minh đồng thời Ngài lại đầy lòng nhân từ, 

thương xót. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền đoán xét và kết án con 

người. Nhưng Ngài lại chờ đợi “cho tới mùa gặt” mới thực thi quyền xét xử ấy. 

Và một khi xét xử Ngài lại xét xử cách khoan dung. Trong khi Chúa sẵn sàng chờ 

đợi để cho cả cỏ lẫn lúa mọc lên cho tới mùa gặt, thì chúng ta làm gì? Phải chăng 

chúng ta vội vàng “nhổ cỏ” bằng những cư xử nghiệt ngã, tàn nhẫn với tha nhân? 

Hay chúng ta khoanh tay, trố mắt ngồi chờ để “thi gan” với Chúa ? Là con cái 

Chúa, chúng ta hãy sống bao dung nhẫn nại, quảng đại, tha thứ để góp phần làm 

cho “cỏ lùng” được “biến đổi gien” trở thành “lúa tốt. 

 

Sống Lời Chúa: Để Chúa vẫn còn nhẫn nại với bạn, hôm nay bạn hãy sẵn sàng 

tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót cho anh em. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con luôn sống như Chúa: biết nhân từ và kiên 

nhẫn với anh em con. 

  


