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Mc 16,1-8 
16:1 Vừa hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà 

Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. 
16:2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. 
16:3 Các bà bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây ?" 
16:4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy 

lớn lắm. 
16:5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các 

bà hoảng sợ. 
16:6 Nhưng người thanh niên liền nói: "Đừng hoảng sợ ! Các bà tìm Đức Giêsu 

Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ 

đã đặt Người đây này ! 
16:7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước 

các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông". 
16:8 Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng 

nói gì với ai, vì sợ quá. 

 

PHỤC SINH THAY ĐỔI MỌI SỰ 

“Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!” (Mc 16,6) 

Suy niệm: Ảnh hưởng của Ki-tô giáo lan tràn khắp thế giới đến nỗi ta dễ quên niềm tin 

của Ki-tô giáo ấy ngày xưa mang tính triệt để như thế nào. Việc Chúa Giê-su sống lại 

đã mãi mãi thay đổi cái nhìn của người Ki-tô hữu về sự chết. R. Stark, nhà xã hội học 

của Đại học Washington, cho thấy khi Đế quốc Rô-ma bị một cơn đại dịch, các Ki-tô 

hữu sống sót với tỷ lệ đáng kinh ngạc. Tại sao? Trong khi đa số công dân Rô-ma đuổi 

bất cứ ai bị bệnh dịch ra khỏi nhà, thì các Ki-tô hữu lại chăm sóc người bệnh thay vì 

ném bệnh nhân ra ngoài đường, vì họ không sợ chết. Do đó, rất nhiều Ki-tô hữu tồn tại 

sau cơn dịch” (K. Woodward, báo Newsweek ngày 29.3.1999, trg 55). 

Mời Bạn: Các môn đệ vẫn tưởng rằng mọi sự đã kết thúc với cái chết của Thầy mình: 

các bà đến mồ xức thuốc thơm cho xác Ngài, hai người bỏ nhóm đi về Em-mau… Thế 

rồi, việc Ngài hiện ra đã làm cho họ từ chỗ tuyệt vọng trở thành những người rạng rỡ 

niềm vui. Còn bạn thì sao? Niềm tin Chúa phục sinh có phải là quả tim điều phối mọi 

nỗi niềm vui buồn của đời bạn không? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi tập nhận ra sự sống của Chúa Ki-tô phục sinh đang nở 

hoa sự sống muôn đời qua những hy sinh, quên mình, bỏ ý riêng để sống Lời Chúa dạy. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, vì Chúa đã phục sinh, nên con thấy mình chẳng còn gì 

phải sợ. Vì Chúa đã phục sinh, nên con hiểu cái liều của người Ki-tô hữu là cái liều 

chín chắn và có cơ sở… Sự Phục Sinh của Chúa giúp con dám sống tận tình hơn với 

Chúa và với mọi người. Amen. 

(Rabbouni) 


