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15/04/17THỨ BẢY TUẦN THÁNH 
Rm 6,3-11 
6:3 Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về 
Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? 
6:4 Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với 
Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển 
của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. 
6:5 Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, 
thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. 
6:6 Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức 
Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô 
lệ cho tội nữa. 
6:7 Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. 
6:8 Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là 
niềm tin của chúng ta. 
6:9 Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao 
giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 
6:10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho 
Thiên Chúa. 
6:11 Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho 
Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu. 

 
SỐNG TRONG BUỔI GIAO THỜI 

“Anh em phải nghĩ rằng: mình đã chết đi cho tội và đang sống cho Thiên Chúa trong 

Đức Kitô Giêsu.” (Rm 6,11) 

 

Suy niệm: Nữ tu Melanie Svobodia viết rằng: “Thứ Bảy Tuần Thánh là một trong những 

ngày tôi thích nhất trong năm.” Chị cho rằng mọi ngày đời ta cũng giống như ngày thứ 

Bảy Tuần Thánh ở chỗ đều là buổi giao thời giữa những cuộc chiến đấu trần gian và hạnh 

phúc vĩnh cửu chưa đạt tới. Bao lâu còn sống chúng ta được kêu mời để cùng chết đi với 

Chúa Ki-tô cho tội và sống cho Thiên Chúa trong Đức Ki-tô. Cuộc sống chúng ta không đi 

từ ‘hư vô này đến hư vô khác,’ kiếp này sang kiếp khác không cùng, nhưng chúng ta có 

đích điểm vững chắc để hy vọng và vì niềm hy vọng đó chúng ta dám chấp nhận vượt qua 

mọi thử thách của cuộc sống trần gian. 

 

Mời Bạn: Không thể sống đời ki-tô hữu nếu không vác thập giá theo Chúa Ki-tô. Tuy 

nhiên đường Thánh Giá không dừng lại ở Thánh Giá, cũng không bị chôn vùi vĩnh viễn 

trong mộ đá, nhưng dẫn tới vầng sáng huy hoàng của ngày phục sinh. 

 

Chia sẻ: Đức tin của tôi là những tin tưởng mù mờ hay những xác tín mạnh mẽ? Chúng ta 

có hay dùng “lời lẽ đức tin mà an ủi nhau” không? 

 

Sống Lời Chúa: Những khi buồn sầu đau khổ, lo lắng, tôi nhìn lên Chúa trên Thập Giá 

xin Người cho tôi tin tưởng vào tình yêu của ngài và can đảm dấn thân với niềm tin mạnh 

mẽ như thánh Phao-lô: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi.” 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Đấng đã chịu an táng trong mộ đá ba ngày, xin cho 

chúng con sức mạnh để chúng con mang niềm vui và hy vọng sống lại đến mọi nơi. 


