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11/04/17 THỨ BA TUẦN THÁNH 
Ga 13,21-33.36-38 
13:21 Đức Giêsu nói thế rồi, tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: 
có một người trong anh em sẽ nộp Thầy". 
13:22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 
13:23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, 
đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. 
13:24 Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?" 
13:25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Lạy Thầy, ai vậy?" 
13:26 Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy". Rồi Người chấm một 
miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Ítcariốt. 
13:27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xatan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm 
mau đi!" 
13:28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 
13:29 Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những 
món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 
13:30 Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. 
13:31 Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng 
được tôn vinh nơi Người, 
13:32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi 
chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 
13:33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa 
thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Dothái: 'Nơi tôi đi, các người 
không thể đến được', bấy giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 
13:36 Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: 
"Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo". 
13:37 Ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? 
Con sẽ thí mạng con vì Thầy!" 
13:38 Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa 
gáy, anh đã chối Thầy ba lần. 

 
TIẾNG CHÚA TỪ CUỘC SỐNG 

Chúa nói với Phê-rô “Phê-rô, Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh 

biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”  (Ga 13,38)  

Suy niệm: Tiếng gà gáy trong đêm thứ Năm định mệnh ấy đã làm cho Phê-rô tỉnh ngộ và sám 

hối vì thái độ chối Chúa của mình. Phê-rô những tưởng mình dù có chết cũng vẫn trung thành với 

Thầy, rằng mình sẽ đứng vững với tài lực và ý chí của mình. Nhưng ngờ đâu ông đã vấp ngã: Là 

môn đệ cưng của Thầy Giê-su thế mà giờ đây, đứng trước một nữ tỳ trong phủ thượng tế, ông 

không đủ can đảm để tuyên nhận Thầy. Tiếng gà gáy tự nó chẳng có sức mạnh thần diệu nào 

nhưng nó là dấu chỉ giúp ông nhớ đến tình yêu của Thầy đã cảnh báo và giờ đây ông gặp được 

ánh mắt yêu thương tha thứ của Thầy mời gọi ông thức tỉnh và hoán cải. 

Mời Bạn: Thiên Chúa yêu thương vẫn dùng nhiều phương cách để nhắc nhở con người chúng ta 

sống đúng với ơn gọi và sứ mạng của mình. Tiếng gà hôm nay hình như hiếm có, nhưng vẫn có 

những tiếng kêu khác được cất lên để cảnh tỉnh con người chúng ta. Một lời khuyên lời nhắc, một 

câu nói của ai đó, một tai nạn, một sự kiện xảy ra trong gia đình hay nơi cá nhân mỗi người có thể 

là những tiếng kêu mà Chúa đã dùng để cảnh tỉnh chúng ta. Mong sao cho mỗi người chúng ta có 

được sự bình tâm hầu lắng nghe được tiếng gà gáy của ngày hôm nay để biết thức tỉnh sống đúng 

cuộc sống của một người ki-tô hữu. 

Sống Lời Chúa: Có tâm hồn khiêm tốn để lắng nghe lời dạy dỗ khuyên bảo của các bậc bề trên, 

và đón nhận những lời góp ý xây dựng của anh em, bạn hữu. Đó là những “tiếng gà gáy” Chúa 

gửi đến cho bạn hôm nay. 

Cầu nguyện: Đọc kinh Sáng Soi. 
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