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Mc 9,14-29 
9:14 Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây 
quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. 
9:15 Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. 
9:16 Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế ?" 
9:17 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị qủy câm 
ám. 
9:18 Bất cứ ở đâu, hễ qủy nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi 
đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên qủy đó, nhưng các ông không làm nổi". 
9:19 Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không có lòng tin ! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn 
phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem nó lại đây cho tôi". 
9:20 Người ta đem nó lại cho Người. vừa thấy Người, qủy liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, 
sùi cả bọt mép. 
9:21 Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi ?" Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé. 
9:22 Nhiều khi qủy xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì 
xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi". Đức Giêsu nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể ? Cái 
gì cũng có thể, đối với người có lòng tin". 
9:24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !" 
9:25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên qủy: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: 
ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa !" 
9:26 Qủy thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi 
!" 
9:27 Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. 
9:28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên qủy 
ấy ?" 
9:29 Người đáp: "Giống qủy ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi". 
 

XIN BAN THÊM LÒNG TIN 

Chúa Giê-su nói với cha đứa bé: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể, đối với người tin”. 

Lập tức, ông kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (Mc 9,23-24) 

 

Suy niệm: Nhà bác học Pascal nói rằng: “Để có niềm tin, con người phải quỳ gối cầu xin.” Người cha của 

đứa bé bị kinh phong quả thật đã quỳ gối cầu xin, chẳng những xin cho con mình được khỏi bệnh, nhưng 

còn xin được thêm lòng tin. Trước khi cử hành bí tích Thánh tẩy, linh mục hỏi: “Con xin gì cùng Hội 

Thánh?” Chúng ta hay người đỡ đầu và cha mẹ đã trả lời: “Thưa con xin đức tin”. Thế nhưng, qua bao năm 

tháng, ta thấy hình như đức tin của mình vẫn nhạt nhoà, vẫn mơ hồ, vẫn còn yếu kém! Rất nhiều anh chị em 

đã nói: “Con thấy đức tin của mình yếu quá!” Câu trả lời thật đơn giản: Để có niềm tin, để đức tin mạnh 

hơn, phải quỳ gối cầu xin, nghĩa là phải siêng năng cầu nguyện, gặp gỡ tiếp xúc với Chúa mỗi ngày. 

 

Mời Bạn nghiêm túc xét xem bạn đã tin vào Chúa như thế nào? Những lo toan công ăn việc làm, tình cảm, 

thú vui trần thế... có làm bạn xao lãng việc quỳ gối cầu nguyện mỗi ngày không? 

 

Chia sẻ: Tôi đã làm gì để niềm tin vào Chúa ngày càng mạnh mẽ hơn ? 

 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm trung thành dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để đọc và cầu nguyện với Lời Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thấy mình không có giờ để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Thật ra, 

mỗi ngày chúng con đã bỏ phí biết bao giây phút có thể gặp Chúa: khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở 

ngã tư… Xin cho chúng con yêu mến Chúa hơn và tận dụng mọi giây phút để gặp Chúa, nhất là những giây 

phút cuối ngày. (Delbrel) 


