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05/06/16CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – C  

Lc 7,11-17 

7:11 Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám 
người rất đông cùng đi với Người. 

7:12 Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi 
chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có đám rất 
đông người trong thành cùng đi với bà. 

7:13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa !" 

7:14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu 
nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy!" 

7:15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. 

7:16 Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại 
đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". 

7:17 Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận. 

 

CHẠNH LÒNG THƯƠNG VỚI CHÚA 

[Trông thấy] người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và 

mẹ anh ta lại là một bà goá…, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” 
(Lc 7,12-13) 

Suy niệm: Trên cung đường “tử thần” hai xe khách chạy ngược chiều đâm trực diện, bốc 

cháy, nhiều thi thể cháy đen, nhiều hành khách khác bị thương nguy kịch… Đàng sau đó 

là tiếng khóc thảm thiết của bao người trước sự ra đi đột ngột và thảm khốc của thân nhân 

họ. Các tin tức như thế khiến cho người đọc, dẫu không trực tiếp chứng kiến, cũng phải 

xúc động rơi lệ. Trước cảnh não lòng của người đàn bà goá mất đi người con trai duy nhất, 

Chúa Giê-su chạnh lòng thương không chỉ bằng tình cảm của một con người mà còn bằng 

trái tim của Người Con Một của Thiên Chúa Tình Yêu nữa. Chúa dừng lại an ủi: “Bà đừng 

khóc nữa!” Ngài còn hiện thực lời an ủi đó bằng lệnh truyền đầy quyền năng của Thiên 

Chúa: “Hỡi thanh niên, hãy chỗi dậy!” 

Mời Bạn: Phải chăng bạn cảm bất lực trước những đau khổ, bất công mà con người chung 

quanh bạn, và có khi cả chính bạn, đang phải hứng chịu? Thực ra, bạn có thể làm nhiều 

hơn bạn tưởng: Trước hết, bạn đừng để lòng mình vô cảm trước thảm cảnh của người 

khác. Một câu nói tích cực, một nụ cười cảm thông có thể vực dậy một linh hồn đang tuyệt 

vọng. Hơn nữa, trước khi bạn làm một nghĩa cử tốt đẹp cho người khác, bạn còn có một 

nguồn trợ giúp vô song đó là lời cầu nguyện của bạn dâng lên Chúa là Đấng giàu lòng 

thương xót. Ngài sẽ lắng nghe và đáp lời bạn. 

Sống Lời Chúa: “Không bao giờ tuyệt vọng nhưng luôn hy vọng vào Chúa.” 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Đấng Thương Xót, con tín thác vào Ngài. 
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