
hông như anh chị em 
khác trong  Phong 

Trào Đồng Hành đã được hân 
hạnh quen biết cha Julian    Eli-
zalde Phạm Công Thành từ 
thập niên 60, 70 ở VN; được 
hưởng biết bao yêu thương của 
một nhà truyền giáo nhiệt tình, 
được  học hỏi bao nhiêu kinh 
nghiệm sống đức tin từ ngài. 
 

 Cho mãi đến năm 1995 
tôi mới được quen biết cha. Hồi 
đó chúng tôi mới tập tễnh đến 
với linh thao và tự tổ chức  mỗi 
năm một khóa 3 ngày cho mình 
và anh chị em khác cùng 
hưởng, cùng nếm chất ngọt 
ngào tuyệt vời của phương 
pháp linh thao này. Đầu tiên, 
năm 1992 được cha Nguyễn 
Thế Minh SJ ở Paris nhận lời 
giảng khóa đầu tiên tại Đức 
Quốc; Chúng tôi mới dần hiểu 
rõ phương pháp thao luyện linh 
hồn này của Thánh Inhaxo thật 
hữu ích cho giáo dân trong đời 
sống đức tin với Chúa Giêsu. 
Vì thế năm nào chúng tôi cũng 
mời cha giúp cho một khóa. 
Cha rất sẵn sàng và ngài đã nói 
với chúng tôi: dù khóa chỉ có 5, 
7 người cha vẫn giảng . Đây 
cũng chính là ao ước của cha: 
muốn đưa linh thao phát triển 
tại Đức Quốc mà mãi đến nay 
Chúa mới cho cơ hội. 
 

 Năm 1995 cha Nguyễn 
Thế Minh nhận lời giảng nhiều 
khóa 5 ngày và 7 ngày tại USA 
nên ngài không còn thì giờ  
dành cho chúng tôi, ngài đã 
giới thiệu cho chúng tôi cha 
Elirzalde Thành đang ở Roma. 

Lần đầu tiên được thưa chuyện 
với cha trong điện thoại, cha đã 
nói với chúng tôi những lời lẽ 
thật khiêm nhường và đầy yêu 
thương: „Cha rất mừng có diễm 
phúc được chị mời qua Đức 
hướng dẫn các bạn đến gặp 
Chúa. Sở dĩ cha nói và giảng 
tiếng Việt vì với tư cách linh 
mục thì cha là linh mục Việt 
Nam. Vì thế cha cám ơn con và 
cha nghĩ đây là một diễm phúc 
mà Chúa muốn cha nhận lời“. 
 

 Thế là từ đó đến nay cha 
vẫn gắn bó với chúng tôi trong 
các khóa linh thao; nhờ ơn 
Chúa Thánh Thần, có những 
năm cha sang Đức giảng 3, 4 
khóa ở Stuttgart, Ở Ahrweiler, 
ở Neuenkirchen, ở Nieder- 
viehbach… Cũng có năm 
chúng tôi có khóa huấn luyện 
nhóm tại Muenchen. Phương 
pháp linh thao nhờ thế đã nở rộ 
khắp cả Đức Quốc. Tạ ơn 
Chúa.  

Năm 2006, nhân dịp cha giảng 
khóa linh thao tại Đức vào cuối 
tháng 3 đầu tháng 4/2006, 
chúng tôi, những tham dự viên 
đã cùng nhau mừng kỷ niệm 40 
năm linh mục của cha. Dịp này, 
nhóm Tin Yêu ở Vương Quốc 
Bỉ mời cha đi nghỉ một tuần tại 
Thụy Sĩ. Hồi đầu năm 2006, 
chúng tôi cũng nhận được lịch 
„Mừng 50 năm trong Dòng 
Tên“ của cha do gia đình Đồng 
Hành USA thực hiện để Tạ Ơn 
Chúa đã ban „Người Truyền 
Giáo Từ Xứ Tây Ban Nha“ cho 
giáo dân Việt Nam – Cách ri-

êng, cho phong trào Đồng Hành 
CLC Việt Nam tại Hải Ngoại. 
  

Gia đình Đồng Hành ở Haỉ 
Ngoại âu yếm gọi cha là „Ông 
Nội, Ông Ngoại“. Mỗi buổi 
sáng khi trời vừa rạng sáng, vạn 
vật còn lấp lánh sương mai, bất 
kể trời mưa hay nắng, khô ráo 
hay tuyết rơi „Ông Nội“ đều 
chạy bộ cả tiếng đồng hồ và 
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Yêu thương về „Ông Nội“ „Ông Ngoại“ 



uống cả lít nước lã, sau đó 
tắm gội rồi mới ăn sáng. 
Cha rất yêu thích món ăn 
Việt Nam, nhất là phở và 
chả giò. Có lần sau 3 ngày 
tĩnh tâm trở về; có người 
mời cha về nhà ăn phở và 
chúng tôi được ăn theo. Cha 
rất thích thú, khen luôn 
miệng và nói: về nhà được 
ăn cơm Việt nam thích qúa. 
Trong bữa ăn nào cha cũng 
uống một chút rượu đỏ để 
đưa cay cho những trái ớt 
hiểm „ngọt ngào“. Nhờ thế 
mà chưa lần nào cha bị bịnh 
gì cả. 
 

 Bây giờ, mái tóc cha 
đã bạc, khuôn mặt cha đã in 
đậm nét thời gian, cha cũng 
đã cần đến máy trợ thính 
nhưng nụ cười của cha luôn 
tươi nở thật đẹp, thật ngời 
sáng yêu thương dành cho 
mọi người, mọi dân tộc. 
Cha vẫn bay khắp năm châu 
không mỏi mệt. Cha được 
Thiên Chúa ban cho khả 
năng biết nhiều ngôn ngữ, 
và để giảng thuyết, cha xử 
dụng được 8 thứ tiếng. 
 

 Ngày 3.12.2006 ở 
thành phố Saigon, tôi cùng 
cô em dâu và em gái đến dự 
„Đại Hội Giới Trẻ“ tại 
Trung Tâm Mục Vụ Tổng 
Giáo Phận Saigon. Trong 
khoảng 3, 4 ngàn người, tóc 
đen da vàng mũi tẹt, tôi 
nhìn thấy cha, một ông tây 
cao lớn bước đi giữa rừng 
người trẻ, dáng người cha 
cao cao, nét mặt thanh tú 
vui tươi, mái tóc bạc trắng 
nổi bật giữa đòan người tóc 
đen. Nhìn cha như một một 
cây cổ thụ sừng sững giữa 
đám cỏ non xanh. Một hình 
ảnh đẹp tuyệt vời, tim tôi 
nhói lên một niềm hạnh 
phúc , cảm thấy thương và 

kính phục cha vô cùng. Tôi 
sung sướng cứ đứng ngắm 
nhìn hình ảnh đó cho đến 
khi cha đến gần, tôi mới 
bước ra chào cha. Cha cũng 
ngạc nhiên không kém tôi, 
cha cười tươi, tay chỉ vào 
người tôi và thốt ra: Ơ! chị 
Tiết! thế là hai cha con ôm 
chào nhau trước những cặp 
mắt ngạc nhiên của các cô 
em tôi. 

 

 Với tuổi đời 70, sau 
gần 40 năm miệt mài trên 
đường truyền giáo, từ Âu 
sang Á, Mỹ Châu, Úc Châu, 
Phi Châu và Châu Mỹ La 
Tinh, cha vẫn gắn bó và 
thương yêu nhất Giáo Hội 
Việt Nam. Cha xin Bề Trên 
về VN dạy học . Từ đây 
mỗi năm cha dành cho VN 
vài tháng, hiện cha đang 
giúp hướng dẫn cho khoảng 
40 chủng sinh đang theo tu 
học tại nhà Dòng Tên Thủ 
Đức.  
 

     Hồi cuối tháng 4/2006, 
sau khóa linh thao tại Đức, 
cha bay thẳng về Việt 
Nam,sau đó về Roma, tháng 
6, 7, 8/2006    USA, tháng 
9/2006 Vương Quốc Bỉ, 
Roma. Vậy mà bây giờ đây 
tôi lại gặp cha ở Việt Nam. 
Tạ ơn Chúa! Đôi chân cha 
vẫn còn dẻo dai qúa! 
 

 Chúng con nguyện 
xin Thiên Chúa luôn ban 

cho cha dồi dào sức khỏe, 
đầy Ơn Khôn Ngoan và xin 
Ngài gìn giữ cùng đồng 
hành với đôi chân truyền 
giáo không biết mỏi của 
„Ông Nội“ „Ông Ngọai“ 
yêu qúy của chúng con, gia 
đình Đồng Hành Hải Ngọai. 
 

  Ginsheim 16.01.2007 

Elisabeth Nguyễn Thị Tiết 
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Mừng Sinh Nhật Cha  
 

Hoa tay tô điểm đẹp đời, 
"Hoa chân" dấn bước, không lời     

thở than (1) 
Bảy mươi năm chẳng vội vàng 

Đông, Tây, Nam, Bắc ngút ngàn   
vết chân 

Tóc cha bạc, trí lâng lâng 
Con đàn, cháu đống... độc thân    

suốt đời 
Môi cha luôn sáng nụ cười 

Mắt cha hiền dịu, những lời thiết tha 
Ai hỏi:  "Cha, Tây Ban Nhạ..?" 
"Chúa ôi!  Ho. PHẠM, quê nhà   

Việt Nam!" 
Cha mong có dịp về thăm 

Trung tâm Đắc Lộ những năm       
vui buồn 

Cha đi khắp mọi nẻo đường 
Sài Gòn ra Huế yêu thương chan hòa 

Nước Việt còn, nay đã xa 
Nối vòng tay lớn một nhà Linh Thao 

Dẫu chúng con tận phương nào 
Cha đâu quản ngại, dạt dào, đỡ nâng 

Chúng con rải rác, lớn dần
Âu lo, sầu khổ, bao lần long đong 

Như chim nhỏ lại chờ mong 
Cha già an ủi tất lòng yên vui 

Bruxelle chỉ biết một lời: 
"CÔNG cha: tạc dạ; THÀNH người: 

ơn cha!" 
  

(1) Các anh chi. Đồng Hành hay trêu là cha 
Thành có hoa chân nên đi cùng khắp,  

khéo đi!!! 
 

Kính Tặng cha Thành 
Con Thanh Trang 

London tha’ng 3 2007 


