
Những ích lợi khi học Thánh Kinh 

1. Hiểu rõ ơn cứu độ của Thiên Chúa 

2. Biết liên kết cựu ước với tân ước. 

3. Thay đổi đời sống cá nhân mỗi ngày giống Chúa hơn. 

4. Có căn bản để hướng dẫn giáo lý. 

5. Sống yêu thương hơn vì biết Chúa luôn đồng hành với mình. 

6. Học để thi hành chức vụ ngôn sứ, tư tế, vương đế của Kitô hữu. 

7. Muốn sống Lời Chúa thì phải hiểu biết Lời Chúa. 

8. Cảm nghiệm Chúa sâu sắc hơn, yêu Chúa nhiều hơn, Nhận ra Chúa yêu mình 

nhiều hơn. 

9. Nhờ học Kinh Thánh mà biết cầu nguyện sâu sắc với Thánh Kinh. 

10. Sống đạo sốt sắng và đúng đắn hơn.Có thể chia sẻ đức tin cho người khác. 

11. Nhận ra Thiên Chúa yêu ta vô vàn. Ta phản bội, Ngài vẫn yêu ta. 

12. Nhờ học Thánh Kinh mà thăng tiến đời sống đức tin. 

13. Nhờ Lời Chúa hoán cải chính mình 

14. Khao khát chân lý được lấp đầy khi biết Thánh Kinh. 

15. Học biết ý nghĩa phụng vụ Lời Chúa nên khi dự Thánh lễ thấy ý nghĩa và chăm 

chú hơn. 

16. Muôn trở thành Kitô hữu đích thực như ý Chúa mong muốn. 

17. Cảm nhận được dấu chỉ của Chúa, tình yêu của Chúa. 

18. Nhờ học Thánh Kinh mà khi gặp đau khổ trong đời sống biết chia sẻ với Chúa 

(Ta không thua lòng quảng đại của con đâu) 

19. Yêu Lời Chúa hơn, biết chia sẻ Lời Chúa cho người khác 

20. Hiểu và áp dụng vào đời sống hàng ngày, có bác ái dồi dào hơn, cầu nguyện 

nhiều hơn vói KT. 

 

 

CHIA SẺ THÁNH KINH 

Mỗi Kitô hữu đều phải biết đọc và cầu nguyện với Thánh Kinh. Thánh Gieronimo đã 

nói „Khong biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô“. 

Đọc và học Thánh Kinh  

- phải có:đức tin,  



- phải có lòng mến  

- phải có tình yêu Chúa,  gắn liền với cầu nguyện 

- phải ở trong cuộc 

- phải biết tiếng Chúa (chiên ta thì biết tiếng ta). 

Nếu không có đức tin và lòng mến thì khi đọc Thánh Kinh chỉ như người ngoại cuộc 

đọc truyện mà thôi. (Giống như một người đọc thư tình của người khác) 

- Phải có sự kiên trì (trong mỗi công việc đều cần sự kiên trì) td: Đời linh 

mục lúc đầu ngọt ngào, dần dần sẽ thấy nặng nề và sau đó sẽ trở nên nhàm 

chán. Td: đời sống hôn nhân, luc đầu hòa hợp thích ứng thẩm mỹ và bão 

hòa tình dục… dần dần cuộc sống sẽ đưa đến sự nhạt nhẽo, đồng sàng dị 

mộng v.v…Vì thế cần có sự kiên trì thể hiện lòng mến, lòng quảng đại và 

tình yêu „Ai bền đỗ đến cùng thì….“ 

- Phải có người hiểu biết Thanh Kinh hướng dẫn vì Thánh Kinh có liên hệ 

với sự sống đức tin và phụng vụ. 

 

THAI ĐỘ CẦN CÓ ĐỂ CHIA SẺ THÁNH KINH 

1. Bầu khí cầu nguyện: Trưởng nhóm hướng dẫn cầu nguyện chọn một 

đoạn Thánh Kinh, cùng đọc và sống trong bầu khí hiệp thông và tâm 

tình với Chúa 

2. Mỗi người đều nói lên cảm nghiệm khi đọc đoạn Kinh Thánh này. (nói 

ngắn gọn, hoặc chỉ đọc lên lời nào, câu nào đánh đọng mình). 

3. Không nói về thắc mắc hay tranh luận. 

4. Xử dụng đại danh từ TÔI (nếu dùng chữ CHÚNG TA, sẽ thành ra 

mình dạy người khác) 

5. Chia sẻ cảm nghiệm của bản thân mà thôi. 

6. Nên lắng nghe người khác chia sẻ, và hiệp thông với họ.(ngồi trong một 

nhóm thì Chúa đang hiện diện với chúng ta và Chúa đang tác động từng 

người trong chúng ta) 

7. Điềù tối kỵ: Hết sức kín đáo giữ cho nhau. Những gì chia sẻ trong 

giờ cầu nguyện này chỉ có mình và Chúa biết, Không ai được tiết lộ 

ra cho người khác dù người đó là người thân nhất của mình như vợ 

hay chồng mình) 

Cuối cùng chia sẻ với Chúa: Xin Chúa nhậm lời con ( nhưng vì chúng ta đang 

chia sẻ với cộng đoàn, nên nói: -Xin Chúa nhậm lời chúng con. 

 

NTT ghi và cảm nhận qua kinh nghiệm sống. 


