
Vui vì người tội lỗi ăn năn  
 

Lời Chúa: 

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều 

lui tới với Đức Giê-su để nghe Người 

giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh 

sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp 

phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức 

Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 

4 "Người nào trong các ông có một trăm con 

chiên mà bị mất một con, lại không để chín 

mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi 

tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm 

được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về 

đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm 

lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con 

chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy 

sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín 

người công chính không cần phải sám 

hối ăn năn. 8 "Hoặc người phụ nữ nào 

có mười đồng quan, mà chẳng may 

đánh mất một đồng, lại không thắp 

đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ 

được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn 

bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung 

vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng 

quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi 

nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì 

một người tội lỗi ăn năn sám hối." (c 1-10) 

 

Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề. 

- Thứ nhất, con chiên lạc: Trong cuộc sống, chúng ta đã gặp những 

người tốt lành ngoài sức tưởng tượng, nhưng chúng ta cũng đã gặp 

những người xấu đến không ngờ. Con người mỏng dòn yếu đuối là như 

thế. 

- Thứ hai, vui vì con chiên lạc trở về: Người tốt thành người xấu thì quá 

dễ. Người xưa thường nói “Khôn ba năm, dại một giờ” 



Người xấu trở thành người tốt là chuyện thật khó khăn. Do đó, trên trời 

dưới đất vui mừng khi họ ăn năn trở về là chuyện đáng ghi nhớ. 

 

Bài học: Hãy dám ăn năn sám hối. 

Sống đạo: Phần rỗi linh hồn của người khác 

 

Át-ti-la (Attila) xâm chiếm nước I-ta-li-a với các binh đoàn hùng hậu của 

ông. Khi ông trở thành chủ nhân các tỉnh hạt La Mã, ngày kia, người ta 

đến báo cáo với ông: Ở tại vùng ông đang trú đóng, có một đan sĩ. Attila, 

ông vua chiến thắng, hung dữ này muốn gặp gỡ vị đan sĩ. Ngừơi của 

Thiên Chúa không hề sợ hãi khi phải đối diện với nhà chinh phục kinh 

hoàng này. Khoái chí sau khi trao đổi với đan sĩ, Attila nói:  Ta sẽ cho 

ngươi tất cả những gì ngươi có thể ước muốn trong vương quốc của ta. 

 

Lúc đó, vị đan sĩ bèn chìa tay ra về phía Attila và thưa: Thưa Ngài, trong 

toàn vương quốc của ngài, tôi chỉ ước muốn một điều: đó là phần rỗi của 

linh hồn Ngài. 

 

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su, niềm vui của vị đan sĩ là muốn thấy nhà vua At-ti-la ăn 

năn sám hối, bỏ đường ác theo đường lành để nắm chắc phần rỗi linh 

hồn của nhà vua. Đó là ước muốn tốt lành. Xin Chúa giúp chúng con biết 

lo cho phần rỗi của chúng con và của những người khác nữa. Amen. 
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